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Welkomstpraatje door Renate Meijers 

 

Zingen: Vul dit huis met Uw glorie (OPW 815) 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U, en alles is tot U, 

openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U, en alles is tot U, 

openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. 

Jezus, is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

Want alles is door U, en alles is tot U, 

openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. 

Jezus, is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. 

Jezus, is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

Jezus, is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Aanvangstekst: 

Galaten 4:6 ‘Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn 

Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!’ 

 

 

 

 

 



Zingen (themalied): Heer, U bent mijn leven (OTH 190) 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 

U woord is het pad de weg waarop ik ga. 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 

eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 

één met God de Vader en verenigt met uw volk 

tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer: 

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

en in uw vergeving leef ik nu. 

 

Vader van het leven, ik geloof in U. 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 

en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Lezing van de wet 

 

Zingen: Witter dan sneeuw (OPW 811) 

Was mij witter dan sneeuw, 

Was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, 

Heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, 

Ik pleit op Uw trouw. 

 

 

 

 



Refrein: 

Laat mij weer juichen,  

weer dansen in ’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Was mij witter dan sneeuw, 

Laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

Was mij witter dan sneeuw, 

Maak mij sterk door Uw Geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn. 

U alleen, Heer, geneest. 

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 

 

Laat mij weer juichen,  

weer dansen in ’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

 

Refrein 

 

Was mij witter dan sneeuw, 

Was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, 

Heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, 

Ik pleit op Uw trouw. 

 

Zingen: Heer, onze Heer – naar psalm 8 (OTH 502) 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

 

Zie ik de hemel het werk van uw hand. 

Zon, maan en sterren door U daar gepland. 

De hele aarde en alles wat leeft. 

Het is echt ongelofelijk dat u dit aan ons geeft. 

 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

 

Wie ben ik Heer dat U aan mij denkt? 

En mij uw aandacht en liefde steeds schenkt. 



U geeft mij alles, ik kom niets tekort. 

En daarom dank ik U steeds weer, U bent de grootste God. 

 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: 

 

Jesaja 43:1-7  

Israël kostbaar in het oog van God 

1Maar nu, zo zegt de HEERE, 

uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 

Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, 

Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 

2Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, 

door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. 

Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, 

geen vlam zal u aansteken. 

3Want Ik ben de HEERE, uw God, 

de Heilige van Israël, uw Heiland. 

Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, 

Cusj en Seba in uw plaats. 

4Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, 

bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. 

Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats 

en volken in plaats van uw ziel. 

5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. 

Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen 

en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. 

6Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! 

En tegen het zuiden: Weerhoud niet! 

Breng Mijn zonen van ver, 

en Mijn dochters van het einde der aarde. 

7Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, 

die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik 

gemaakt. 
 

  



Romeinen 8:10-17 

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood 

vanwege de zonde, maar de geest is leven 

vanwege de gerechtigheid. 

11En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in 

u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw 

sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 

12Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het 

vlees te leven. 

13Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de 

Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 

14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 

zijn kinderen van God. 

15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot 

angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 

ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 

16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 

17En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van 

God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans 

met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 

 

Zingen: Psalm 103: 6 en 7 

 

6 

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 

Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 

De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; 

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 

Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

 

7 

Geen vader sloeg met groter mededogen 

Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 

Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; 

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 

Verkondiging met als thema: 

 

“God de Vader” 
 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1150#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1248#psvs


Zingen: Abba Vader (OTH 265) 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen. 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Collecte 

 

Zingen: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (OTH 167) 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader maak mij tot een zegen; 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, komt tot mij 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 



Vader maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Zegen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende themadiensten: 

1 juni (avonddienst) thema: Jezus de Zoon 

21 september (avonddienst) thema: Heilige Geest 

14 december (ochtenddienst) thema: Drie-eenheid 


